Orde van dienst 23 november ’25; zondag Voleinding
Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst; gedenken van Aad Brouwer. Na deze gedachtenis
zingen we lied 840: 1, 2 en 3 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom” en ik kom’

Aanvangslied Psalm 103: 1 en 5
Moment van stilte

Groet, bemoediging en drempelgebed
v. De Heer zij met u

g. ook met u zij de Heer.

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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. O God, keer U naar ons toe

. en doe ons weer leven naar hart en ziel.
. Laat ons Heer uw liefde zien

. en geef ons uw heil.

. O Heer, hoor ons gebed

. en laat ons geroep tot U komen.

. Amen.
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Kyriegebed (Na de woorden ‘En wij bidden U’ antwoordt de gemeente met ‘Heer, ontferm
U’)

Glorialied 274: 1,2 en 3 “Wij komen hier ter ere van Uw naam’

Wij gedenken.......

Gedicht door Harry

‘God, U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn

Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede
God, U bent de vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden, die zo hoorden bij ons leven elke dag

Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel

God, U bent de vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij

Laat ons in Uw armen vrede vinden

Draag ons Heer en koester ons

Als we denken aan de mensen die we missen.



God, U kent de namen van de mensen die we missen
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn

We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen
God U bent de vader van het leven voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?

Christus Hij alleen

Wie draagt ons door de dagen?

Christus Hij alleen

Wie heeft ons leed gedragen?

Wie heeft de dood verslagen?

Wie brengt ons weer samen?

Christus Hij alleen!

Troost ons Heer, wees ons nabij

Laat ons in Uw armen vrede vinden

Draag ons Heer en koester ons
Als we denken aan de mensen die we missen.

Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing Openbaring 1: 4 — 20 (door lector)

Zingen lied 766: 3 ‘De koning die zijn troon heeft in den hoge’

Verkondiging
Muzikaal meditatief moment

Zingen lied 513 1, 2,3 en 4 ‘God heeft het eerste woord’

Dienst van het antwoord
Inzameling van gaven

Gebeden

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Wegzending en Zegen ( gemeente antwoordt met gezongen Amen (lied 431c¢)



